
Er is geen dood. 
Mensen sterven alleen als we ze vergeten. 

         Als je aan me blijft denken, 
              zal ik altijd bij je zijn. 



Marcel Laevens 
weduwnaar van Helena Onraedt 


